Aan de buitenkant boven de hoofdingang bevindt zich een nis, welke oorspronkelijk de vol-
gende Latijnse tekst bevatte: “Justitia, Civibus inde Salus. Sontabus inde tremor”. Vertaald
in het Nederlands: “Rechtvaardigheid. Voor de burgers heil. Voor de bangen (bozen)
schrik’. Deze tekst stond in gouden letters op een rode achtergrond. Bij een opknapbeurt
rond 1900 werd de tekst abusievelijk overgeschilderd en nooit meer hersteld. Dezelfde
tekst stond voorheen gebeeldhouwd in het voormalige raadhuis, schepenbank, kantonge-
recht, dat in de aanhef van dit artikel werd genoemd.

In 1903 opende de Minister van Justitie onderhandelingen over de algehele eigendoms-
overdracht van het gebouw aan de Staat, welke overdracht in 1906 tot stand kwam voor
een prijs van f 5.000,—.

Cipiers van het Huis van Bewaring tevens bewoners van het pand waren:

1. Willem van Beurden van 1 januari 1865 tot 15 oktober 1893. Willem van Beurden
was voordien Brigadier der Marechaussee. Hij is geboren op 10 augustus 1816 te
Eindhoven. Ondanks zijn hoge leeftijd staat hij in 1890 nog als cipier vermeld in het
Bevolkingsregister van de gemeente Boxmeer op het adres Keistraat no.90.

2. Wolfert Fonse van 15 oktober 1893 tot 28 februari 1910. Wolfert Fonse is geboren
op 20 maart 1841 te Haamstede.

3. Alphonsus Leonardus Veugelers van 3 maart 1910 tot 15 augustus 1919. Alphonsus
Veugelers is geboren op 18 mei 1882 te Nijmegen.

4. Cornelis de Kruijf van 15 augustus 1919 tot 1 november 1955. In de loop der jaren
raakte Cornelis de Kruijf werkzaam als bureel ambtenaar op de griffie van het Kan-
tongerecht en bleef bewoner van het pand ook toen het Huis van Bewaring deze
functie verloor.

Kort voor de Tweede Wereldoorlog was het cellenblok niet meer als huis van bewaring in
gebruik behoudens een korte onderbreking aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
toen er tijdelijk opgepakte NSB-ers werden ondergebracht.
Daarvoor was het kantongerecht tijdelijk het hoofdkwartier voor het
Engelse leger en toen de familie de Kruijf daarna vanuit het
cellencomplex het woonhuis weer kon betrekken werden een paar
cellen betrokken door de schippersfamilie Keller. Hun schip was
door oorlogsgeweld in de Maas gezonken.
. Na het vertrek in augustus 1955 van de familie de Kruijf, vanwege
pensionering, werd de voormalige cipierswoning niet meer
bewoond. De woonkamer aan de linkerzijde van de gang werd tot
werkkamer voor de kantonrechter verbouwd en de huiskamer-
keuken met de ouderslaapkamer aan de rechterzijde van de gang
= werd griffie. Het ijzeren hekwerk, de poort en de voortuin om het
@8 hoofdgebouw, alsmede de hoge muur om de voormalige
Iuchtplaats Imks en achter het cellencomplex verdwenen.
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Geert de Kruijf

Het Kantongerecht en het Huis van Bewaring te Boxmeer



